
Liefde als eerste & tweede gebod

Jezus zei hem: `U zult de Heer uw
God liefhebben met heel uw hart en

met heel uw ziel en met heel uw
verstand. Dat is het grootste en eerste
gebod. Het tweede is daaraan gelijk: U

zult uw naaste liefhebben als uzelf.
Aan deze twee geboden hangen heel

de Wet en de Profeten.


